Mat Joosten

Mat was zoon van landbouwer Joseph Joosten ‘Keube
Jup’ en Catharina Houben van de Donk. Het gezin
verhuisde op 19 mei 1924 naar Egchel (Helden).

In 1931 ging Mat naar het missieseminarie van de
paters van de Heilige Geest (cssp) in Weert en daarna
naar het grootseminarie in Gemert. Hij legde zijn
geloften af op 4 juli 1938 en werd in Gemert priester
gewijd op 25 juli 1943.
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In 1946 ging hij als missionaris naar
Frans Kongo, waar hij tot 1988 werkte.
Eerst in Makoua, dan twintig jaar in
Kelle, drie jaar als vicaris-generaal en
procurator van het bisdom Owanda en
vanaf 1970 in Ewo.

In deze laatste plaats voelde hij zich het
best thuis. Hij had er goede contacten
met de mensen en kon er een codpera-
tie voor plattelandsontwikkeling op-
richten. Hij was geen preekman maar
een veelzijdig werker: pastor, monteur,
timmerman, landbouwer, handelsreizi-
ger, maatschappelijk werker, geestelijk
raadsman, enzovoort.

Het moet hem dan ook enorme pijn
gedaan hebben dat juist in Ewo rond
1987 een ‘profeet’ de hoofden van de
mensen op hol bracht. De mensen lieten
pastor Mat en zijn kerk links liggen.

Hij wilde na een goede vakantie in Nederland in 1988 weer terug naar Congo, maar de
42 jaren missiewerk hadden veel van zijn krachten gevraagd. Hij kreeg een hersenin-
farct, herstelde redelijk en maakte een korte vakantie naar Frankrijk, waar hij overleed.
Hij is begraven op het kloosterkerkhof in Gemert.



